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Praktisch 
Wanneer? 
We zadelen onze paarden en vertrekken naar de woestijn op 10 juli om 13.00u aan het 
lokaal. De sheriff en zijn afgevaardigden verwachten alle cowboys en cowgirls vanaf 
12.30u aan de saloon (het lokaal) voor de grote afreis. 
 

Rubskes 
Onze stoere kleine bandieten, de Rubskes, gaan vier dagen op pad in de wildernis van 17 
tot 20 juli. Meer geheime informatie over hun missie volgt via de postduif (mail). 
 

Leeuwkes 
De dappere Leeuwkes hebben zoals elk jaar de keuze tussen een tocht van vijf of tien dagen 
door de canyon. De goudzoekers die de volle tien dagen blijven, rijden mee met de bus. De 
cowboys die voor de kortere expeditie van vijf dagen kiezen, verwachten we op het 
kampterrein op 15 juli om 14.00u. Let er wel op dat de oudere groepen geen keuze 
hebben en de volledige tien dagen in het kampement blijven omwille van de verzekering. 
 

Een kaartje sturen? 
Wil je een hartelijk berichtje sturen naar de outlaws op verplaatsing? Dat kan naar dit 
hoofdkwartier: 
 

KSA AARSCHOT 
Naam ontvanger 

(Groep) 
Buitenheide 10 

3930 Hamont-Achel 
 
Vergeet zeker niet de naam en groep van je kapoen op het kaartje vermelden, zodat de 
postbode niet verdwaalt! 
 

Terugkomst 
Nadat we ons tien, vijf of vier dagen echte cowboys hebben gewaand, kunnen jullie de 
bende weer komen ophalen op 20 juli om 13.00u op het kampterrein. Om de goede 
afloop te vieren, organiseren we een groot kampvuurmaal met heerlijke porties ballekes 
met kriekskes en pensen met appelmoes. Deze gerechten zijn à volonté en volledig 
gratis voor alle KSA’ers en kinderen onder de 10 jaar. Alle andere bezoekers betalen slechts 
15 euro voor deze heerlijke maaltijd, maar vergeet niet dat inschrijven verplicht is om de 
kok niet te laten schrikken. 
 

Nog vragen? 
Zit je met een knoop in je lasso of heb je andere vragen? Klop dan aan bij de hoofdleiding of 
je eigen groepsleiding. Ze bijten niet! 
 
Marilou (0478 33 77 84) 
Anne-Sofie (0493 74 95 88)       



Als je je zou afvragen hoe een dag overleven op onze ranch verloopt, vind je hier een voorbeeld van het leven in het Wilde Westen.: 
 
 

8.30u-9u00 De sheriff wekt de hele bende. We komen uit onze 
slaapzakken, trekken onze cowboy-outfit aan en 
wassen het stof van onze snoet. 

16u-16u30 Tijd voor een vieruurtje in de schaduw. Dat kunnen we 
goed gebruiken voor we aan de laatste drukke activiteit 
van de dag beginnen. 

9u00-09u30 We hebben een stevige dag in de far west voor de 
boeg en daar hoort een echt cowboy-ontbijt bij. De 
Kookies hebben de boterhammen met choco of 
confituur al gesmeerd en de bekers melk staan al 
klaar in de saloon. 

16u30-18u30 Nu de zandstorm is gaan liggen en iedereen weer 
veilig is, trekken we de duinen in voor een spannend 
spelletje verstoppertje tussen de cactussen. 

09u30-12u30 Nadat iedereen zijn buikje rond heeft gegeten, 
starten we met de grote zoektocht naar de 
gestolen goudvoorraad die ergens in de canyon 
verborgen ligt. 

18u30-19u00 Avondeten! We worden weer verwend door de  
Kookies! Wat zouden we toch moeten doen zonder hen? 

12u30-13u30 Iedereen heeft enorme honger gekregen van die zware 
zoektocht door de wildernis. Gelukkig kunnen we nu 
aanschuiven voor een heerlijk middagmaal bij de 
kookploeg. 

19u00-21u00 De outlaws zijn eindelijk allemaal gevangen. Omdat het 
stilaan frisser begint te worden op de vlakte, trekken we 
onze dikke truien aan en spelen we nog een laatste spel 
in de avondzon. 

13u30-14u30 Tijd voor de platte rust op de ranch. Het eerste halfuur 
blijven we rustig op onze veldbedden liggen om 
krachten te verzamelen, en het tweede halfuur mogen 
we vrij rondrennen in de nederzetting. 

21u-21u30 Tijdens de pap worden we door de leiding 

getrakteerd op een prachtig toneeltje onder het schijnsel 
van de maan.  

14u30-16u00 We hebben de schuilplaats van de bandieten gevonden, 
maar net op tijd, want er trekt een zandstorm over de 
vlakte. Krijgen we de hele kudde op tijd in veiligheid 
voor het noodweer losbarst? 

21u30 Het wordt stilaan donker en we zijn wel wat moe. 
Daarom trekken we ons allemaal terug in onze tent 
en vertelt de leiding ons nog een verhaaltje voor we 
onze oogjes toe doen. 

 



Rubskes 

 
Howdy stoere cowboys en dappere indianen!  

Hoor je dat? In de verte galopperen paarden over de prairie, kampvuren knetteren 
onder de sterrenhemel… want het is zover: wij trekken samen op kamp! Van 17 tot 20 
juli vertrekken we met de bus naar ons eigen stukje wilde westen voor vier dagen vol 
avontuur, plezier en echte cowboyverhalen. 

Samen leven we zoals echte cowboys en indianen dat doen. Overdag beleven we de 
strafste avonturen, ravotten we erop los en maken we herinneringen die zelfs de oudste 
stamhoofden nog zouden doorvertellen. Tussendoor smullen we van lekker eten en ’s 
avonds kruipen we niet in een saai gebouw… maar slapen we in echte tenten, midden in 
de natuur, zoals het hoort in het wilde westen. 

Wanneer de zon ondergaat op de laatste avond en de lucht rood kleurt boven de prairie, 
verzamelen we allemaal rond een groot kampvuur. De vlammen dansen terwijl wij, de 
Rubskes, een gigantisch cool optreden geven helemaal in ons thema van cowboys en 
indianen. Dus haal je beste outfit al maar boven, want in dit verhaal wil iedereen er op 
zijn stoerst uitzien! 

Wij als leiding staan alvast te popelen om samen met jullie dit avontuur te beleven. Trek 
je laarzen aan, zet je hoed recht en maak je klaar… want dit wordt een kamp om nooit te 
vergeten! 

 

Tot snel, partners!           Wij zien jullie dan! 

 

Groetjes, Jullie leiding:  

Ann-Sofie: 0497 22 68 47 

Eline: 0456 11 27 58 

Anne: 0493 74 95 88 

Marte: 0468 20 86 06 

Pauline: 0493 06 88 23 

 

 

 

 

 



Leeuwkes   
  

 

 

Beste Leeuwkes  

Zijn jullie klaar voor een avontuurlijk kamp vol spanning en plezier?  

Dit jaar trekken we samen naar het Wilde Westen!   

We nodigen jullie uit om met ons mee te gaan op een onvergetelijk kamp waar stoere 
cowboys en dappere indianen elkaar ontmoeten. 

Verwacht spannende spelletjes, geheime missies, kampvuren en misschien zelfs een echt 
duel op het dorpsplein…  Haal je beste cowboyhoed of indianentooi al maar boven, want 
dit wil je écht niet missen!  

Yeeeehaww!  

De beste leiding: 

Sidney: 0468 50 89 21 

Nina: 0470 54 02 73 

Nona: 0468 03 86 18 

Wout: 0497 23 25 76 

Gnania: 0466135269 

Zeger: 0486 16 70 51 

 

 

 

 

 

 



Jongknapen 

 
Greetings, folks! 

Dit jaar trekken we samen op kamp naar het Wilde Westen! Zadel je paard, trek je 
laarzen aan en zet je cowboyhoed stevig vast, want het wordt een avontuur om nooit te 
vergeten!  

De leiding verandert dit kamp in 6 echte cowboys en cowgirls die samen met jullie de 
prairie zullen doorkruisen.  

We spelen spannende spelletjes, gaan op zoek naar verborgen schatten en proberen 
gevaarlijke boeven te slim af te zijn.  

Maar opgelet… niet alles verloopt zonder gevaar! Er doen geruchten de ronde over 
een beruchte bende die zich verstopt in de buurt…  

Durven jullie samen met ons de uitdaging aan? Maak je klaar voor een groot kampvuur 
, vriendschap, lachen en superveel plezier onder de sterrenhemel Wij hebben er 

alvast superveel zin in!  

Houd je taai, partner! Groetjes van de opper-cowboys!  

Bas 0474 11 67 76 

Josse 0471 34 34 17 

Witse 0477 39 49 39 

Cara 0467 00 06 40 

Marie 0479 16 64 28 

Nora 0467 05 81 63 

 

 



 

Knapen 
 

Howdy cowboys!            

Zadel je paard, trek je cowboylaarzen aan en zet je hoed maar goed vast, want deze 
zomer trekt de KSA naar het Wilde Westen! Tijdens ons kamp belanden we midden in 
een stoffig dorpje vol sheriffs, bandieten, goudzoekers en echte cowboys. Maar 
opgepast… er gaan geruchten dat er ergens in de buurt een verborgen Knapentoren 
staat!  

Samen zullen we spannende avonturen beleven: van wilde achtervolgingen en stoere 
cowboyspelen tot kampvuren onder de sterren en misschien zelfs een duel tijdens de 
formatie. Alleen de dapperste en slimste Knapen zullen erin slagen om alle uitdagingen 
te overwinnen. En alsof dat nog niet genoeg is, trekken we ook drie dagen lang door de 
prairie op onze grote 3-daagse! Met onze rugzak op de rug stappen we van dorp naar 
dorp, trotseren we stoffige wegen en lange wandelingen, en wie weet… ontdekken we 

onderweg wel sporen die naar de mysterieuze Knapentoren leiden.                           

Dus poets je cowboyhoed op, oefen alvast je beste “Yeehaw!” en maak je klaar voor een 
week vol plezier, chaos, cowboystreken en heel wat kilometers door het Wilde Westen.  

Tot in het Wilde Westen, partners… Yeehaw!                            

Jullie favoriete leiding 

Sheriff Snelle Flynn, Outlaw Olivia, Bandiet Tornado To en Marilou de Stoffige Sheriff 

To: 0468 32 08 16 

Olivia: 0456 11 77 40 

Flynn: 0479 16 77 04 

Marilou: 0478 33 77 84 

 

 
 

 

 

 



Jonghernieuwers 
 

 
 

JIEEEEEEEEHAAAAA                 !  
 
Howdy cowboys en cowgirls, dit jaar trekken ook de jonghernieuwers de far west in. 
Geen paarden voor ons, maar een stoet stalen mustangs die in de volksmond “fietsen” 
worden genoemd; al hebben Rune en Kasper vorig jaar bewezen dat die dingen ook 
verrassend goed werken als katapult.  
 
Tien dagen lang doorkruisen we de stoffige vlaktes van Hamont-Achel en proberen we 

Nando en Thibo binnen de landsgrenzen te houden         .  
 
Daar maken we ons klaar voor een legendarische driedaagse. Al kan het zijn dat Linde, 
Marike en Lucy eerst nog een strategische koffieklets inlassen; puur voor het 
groepsmoreel, uiteraard.  
 
Dankzij jullie indrukwekkende geldinzamel-skills kunnen we namelijk dingen doen die 
zelfs in het Wilde Westen onder de categorie “ambitieus” vallen.  
 
Dus poets jullie laarzen, zet jullie hoed scheef en oefen jullie beste “YEEHAW” - al weten 
we dat Daan sowieso weer de geluidsbarrière gaat breken.  
 
Want van 10 tot 20 juli zijn jullie de sheriffs van de prairie; onder het toeziend oog van 
jullie drie onvermoeibare trail guides, ook wel bekend als de Stoffige Drie: Gust, Stijn en 
Merel. 
 
 

Gust: 0468 30 85 70 

Merel: 0499 89 13 41 

Stijn: 0493 97 64 42 

 

 

 

 



Hernieuwers 
 

 
JIEEEEEEEEHAAAAA          !  
Howdy partners, deze zomer gaan we niet alleen op een zot buitenlands 
kamp maar trekken we ook de far west in. 
 
Gezeten op onze paarden rijden we dagenlang door de woestijnen van het 
ruige hamont-achel, trotseren we voortvluchtige outlaws, trekken we onze 
geweren sneller dan onze eigen schaduwin bloedstollende duels en 
misschien nog wel het allerbelangrijkste: rusten we geregeld uit van dit 

geweld in de saloon                                                   . 
 
Omdat echte cowboys goed uitgeslapen moeten zijn slapen jullie na 
buitenlands kamp één nachtje thuis en komen jullie de 15de juli aan.  
 
Bovendien worden jullie dit jaar gepromoveerd tot sheriff en blijven jullie 
dus nog 3 dagen langer in de woestijn plakken.    
 
Schrijf je dus al maar in en leg je revolver en cowboyhoed dus al maar klaar!  
 
Greetings, sheriffs  
 
 

Ruben: 0468 26 45 59 

Tuur: 0468 33 61 46 

Giel: 0494 46 55 14 
 
 
 
  



Wat neem ik mee? 
o UNIFORM 
o veldbed 
o slaapzak 
o kussen + knuffel 
o pyjama 
o zaklamp 
o muggenstick 
o regenjas 
o voldoende kledij (voor warm en koud weer) 
o kleren die vuil mogen worden 
o ondergoed en kousen 
o dikke trui 
o schoenen, stapschoenen,… 
o laarzen 
o zwemkledij 
o toiletgerief: tandenborstel, tandpasta, shampoo, douchegel, 

borstel 
o drinkbus 
o handdoeken en washandjes 
o linnenzak (voor vuile was) 
o Materiaal om kaartjes te schrijven (postzegels en 

kaartjes kunnen op kamp gekocht worden , 
postzegels kosten 2 euro en een kaartje 50 cent) 

o Een pot choco of confituur 
o twee keukenhanddoeken (die u misschien niet meer terug ziet) 
o verkleedkledij 

 

 

Voor twee- of drie-daagse: 
o trekkersrugzak (voor Leeuwkes ook een  rugzakje) 
o matje 
o gamel  
o bestek 
o drinkbus 

o wandelschoenen 

 
 

Wat nemen we niet mee: 
o elektronica: GSM, iPod of MP3-toestanden, Nintendo en 

aanverwanten,… 
o snoep 
o huisdieren en andere vormen van leven die geen lid zijn van de 

KSA 



 



Survivaltraining 
Jij bent al klaar voor vertrek na het lezen van de Braggel? En plots blijkt het dan nog 
geen tijd voor vertrek? Geen paniek, dat kennen we! En daarom hebben we voor jouw 
deze speciale voorbereiding voorzien… Zoek de 7 verschillen. Veel succes en tot 
binnenkort! 

 

 



 

 
 

Far West Woordzoeker 





Jenever 

 
 

KSA Aarschot presenteert 

 

 

 

kraam 
Op 15 augustus 2026 (met de Sint- 
Rochusverlichting) hebben wij een 

jeneverkraam waar jullie allen van harte 
welkom zijn! We bieden buiten jenever ook 

andere dranken en heerlijke hamburgers aan. 
Het gezelligste kraam van Aarschot vind je op 

het Schaluin ter hoogte van het Sint- 
Jozefscollege. 


