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Praktisch 
Wanneer? 
We vertrekken met  de Boot, op 11 juli om 13.00u aan het lokaal, naar ons strand! 
Jullie zijn vanaf 12u30 welkom aan het lokaal. 

 

Rubskes 
Onze stoere Rubsen gaan vier dagen op kamp, van 18 tot 21 juli, meer informatie is te 
vinden via mail. 

 

Leeuwkes 
De dappere Leeuwkes hebben de keuze tussen vijf of tien dagen. De Leeuwkes die 
kiezen voor tien dagen, gaan mee met de bus. De Leeuwkes die kiezen voor vijf dagen 
verwachten we op 16 juli om 14.00u op het kampterrein. 

 

Let op: Oudere groepen hebben geen keuze tussen vijf of tien dagen, dit omwille van 
verzekering. 

 

Kaartjes? 
KSA AARSCHOT 

Naam ontvanger (groep)   
Geuskens 58 

3910 Pelt 
 
Op dit adres zijn kaartjes meer dan welkom. Vergeet zeker de naam en groep van je 
kapoen er niet bij te vermelden! 

 

Terugkomst? 
Nadat we ons tien, vijf of vier dagen gewaand hebben op het strand, kunnen jullie je 
geliefde kinderen komen ophalen om 13.00u op het kampterrein. Dit jaar worden er 
lekkere porties ballekes met kriekskes en pensen met appelmoes voorzien. Deze 
gerechten zijn à volonté. Dit is gratis voor de KSA’ers, en voor niet-KSA’ers onder de 
10 jaar. Alle anderen betalen slechts 15 euro voor een heerlijke maaltijd. Ook hiervoor 
is  inschrijven verplicht! 

 

Nog vragen? 
Voor verdere vragen of onduidelijkheden kan je terecht bij de hoofdleiding of bij de 
eigen groepsleiding: 

 
Ruben (0468 26 45 59) 
Giel (0494 46 55 14)       



Voor als je je zou afvragen hoe een dag overleven op ons schip verloopt, vind je hier een voorbeeld: 
 
 

8.30u-9u00 We worden gewekt, staan op, kleden ons aan en wassen 

ons. 

16u-16u30 Tijd voor een vieruurtje! Dat kunnen we wel gebruiken 

voor we aan de laatste drukke activiteit van de dag 

beginnen. 

9u00-09u30 We hebben een stevige dag voor de boeg, en daar bij 

hoort een stevig ontbijt! Boterhammen met choco of 
confituur die gesmeerd zijn door onze Kookies samen 
met een glas melk of water, staan al klaar! 

16u30-18u30 Joepie, we hebben iedereen uit het water gekregen! 
Nu is het tijd voor verstoppertje in de duinen.   

09u30-12u30 Iedereen heeft genoten van een stevig ontbijt dus 
kunnen we starten met de zoektocht naar de 
reddersboot.  

18u30-19u00 Avondeten! We worden weer verwend door de  
Kookies! Wat zouden we toch moeten doen zonder hen? 

12u30-13u30 Iedereen heeft honger gekregen van de zware zoektocht, 

jongens toch! Gelukkig kunnen we nu genieten van een 
heerlijk middagmaal! 

19u00-21u00 Oef, iedereen is gevonden. Het begint al wat frisser te 

worden, we trekken onze dikke trui aan en spelen 
nadien nog een laatste spelletje.   

13u30-14u30 Platte rust. Dat gaat deugd doen! Eventjes rusten! Het 
eerste halfuur liggen we op onze strandstoel en het 
tweede halfuur mogen we vrij spelen op het strand. 

21u-21u30 Tijdens de pap worden we door de leiding 
getrakteerd op een prachtig toneeltje onder het schijnsel 

van de maan.  

14u30-16u00 Ohjeej, we hebben de reddersboot gevonden!! Gelukkig 

net op tijd, want het is storm op zee. Krijgen we 
iedereen op tijd uit het water?  

21u30 Het wordt stilaan donker en we zijn wel wat moe. 

Daarom trekken we ons allemaal terug in onze tent 
en vertelt de leiding ons nog een verhaaltje voor we 

onze oogjes toe doen. 

 



Rubskes 

 
De Vakantie van je leven!  

 

Zon op je snoet, zand tussen je tenen en een frisse zeebries in je haar… Dit jaar trekken 
de Rubkses naar een ultra deluxe strandvakantieoord waar elke dag aanvoelt als een 
droom die uitkomt! 

Zeg maar dag tegen die grijze regenwolken en dat treurige weer! Hier geen 
binnenblijven of verveling, maar een eindeloos scala aan zomerse activiteiten. Denk aan 
gigantische zandkastelen die reiken tot de wolken, spectaculaire watergevechten en 
misschien – heel misschien – een ontmoeting met een nieuwsgierige krab. (tip van ons: 
pas op voor je vingers want die kunnen nogal knijpen)  

Onze strandwachters Kobe, Luna, Nele, Kato en Giel zorgen voor een zorgeloze tijd, 
terwijl jij geniet van de ultieme vakantievibes. Begin je dag met tropische 
ochtendgymnastiek, relax in stijl onder een parasol of laat je verwennen door het 
overheerlijk eten van onze top chefs, de Kookies.  

Dus… zonnebril? Check. Badhanddoek? Check. Zonnecrème? Dubbel check. Vanaf 18 juli 
vertrekken we op de zonnigste, zotste en zaligste reis van je leven. Hoe we daar geraken 
wordt op een later tijdstip gecomuniceerd maar maak je daar maar niet te druk over.  

Mis deze deluxe ervaring niet.  

Wij zien jullie dan! 

 

Groetjes, 

Jullie leiding: Kobe, Giel, Kato, Luna 
en Nele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leeuwkes    

 
Liefste vakantiegangers,  
Liefste zonnekloppers,  
Liefste leeuwkes,  
 
De allerleukste dagen van het jaar komen er weer aan! Zet die zonnebril en pet al maar 
op, doe die zwembroek maar aan, en maak jullie klaar voor de leukste strandvakantie 
ooit! Want wij brengen deze zomer de zon naar Pelt! Bereid jullie voor op avonturen in 
de duinen, onstuimige golven, torenhoge zandkastelen en oneindig veel plezier! 
 
Op 11 juli laten de eerste leeuwkes het treurige weer in Aarschot achter en vertrekken 
ze vanuit het KSA lokaal naar ons prachtige strand in Pelt! 
 
Op 15 juli moeten we ons strand even achterlaten want, oh nee, de redder zijn 
reddersboot is gestolen! En een redder zonder reddersboot is als een ijsje zonder 
slagroom, niet compleet! Daarom gaan wij er tijdens een tweedaagse staptocht alles aan 
doen om deze terug te vinden. We mogen van de redder zelfs in de redderpost slapen! 
Wanneer we hierna terug aankomen op ons strand zal ook het tweede deel van de 
leeuwkes aankomen! 
 
Ook de laatste 5 dagen beloven fantastisch te worden! We spelen in het water, vangen 
kwallen, rapen schelpen, en dit alles natuurlijk terwijl de kookies ons van een lekker ijsje 
en een gigantische portie mosselen voorzien! 
 
Op 20 juli, de laatste avond van ons kamp, is het tijd voor een echt strandfeestje! Chips? 
Check! Cola? Check! Er zal zelfs een kampvuur zijn! 
 
Op 21 juli zijn jullie ouders, zusjes, broertjes, oma’s, opa’s welkom om ook te komen 
genieten van het zonnetje. Helaas zit onze zalige strandvakantie er dan al weer op, maar 
we gaan voldaan terug naar huis! 
 
Hopelijk zijn jullie er allemaal bij en kunnen we er samen weer een onvergetelijke tijd 
van maken! 
 
Groetjes,  
Jullie leiding: Floor, Rosemarie, Roos, Corneel en Marthe 
 

 

 



Jongknapen 
 
🏖️🌊 Baywatch Boys, opgelet! 🌊🏖️ 

Zijn jullie klaar om je zonnebril op te zetten, jullie zwembroek aan te trekken en 

Pelt te beschermen tegen alle gevaren van de kust? 🕶️🛟 

Op 11 juli vertrekken we vanuit onze reddingspost aan het KSA-lokaal, 
klaar voor een zinderend avontuur richting het zonovergoten Strand van Pelt. 

🏝️ 
Daar trainen we als echte strandredders: we oefenen reddingsacties, bouwen 
torenhoge zandkastelen, ontwijken kwallen, redden opblaaskrokodillen en 

verslaan strandboeven met zonnecrème in de ogen. 🐊🏃♂️🌞 

Tijdens onze 3-daagse Baywatch-expeditie gaan we op zoek naar een 
verloren zwemband met magische krachten! Zorg dus dat je een grote 
trekkersrugzak, goed ingewandelde schoenen, een matje, slaapzak, gamel en 

een drinkbus bij hebt! 🛟🚶♂️💦 

Missie geslaagd? Yes! Dan keren we terug naar het strandkamp voor de 
laatste strandgames en een spetterende afsluiter. Maar wees gewaarschuwd… er 

loeren nog zonnebrandovervallers en waterpistoolbandieten om de hoek! 💥💦 

Op 21 juli ronden we onze dienst af en keren we in onze reddingsbootjes 

terug naar Eiland Thuis, bruin gebakken, moe maar voldaan. ☀️🏠 

Hopelijk zijn jullie allemaal paraat om de kustlijn te beschermen en de 

zomermissie van de Jonknapen tot een succes te maken! 💪🌊 

 

Groetjes, 
Jullie Baywatchleiders 

🛟🔥 

 

Stijn Ségal 
(0493/976442)  

Vik Elsen 
(0468/477581) 

Josse Craenen 
(0471/343417) 

Mik Trappeniers 
(0471/399768) 

Jules Decoster (04684/77239) 

Gust Schellens (0468/308570) 



Knapen 
 

 KSA Zomerkamp 2025 – Strandmodus: AAN!  

 

Zet je zonnebril op, smeer je in met een dikke laag zonnecrème (of loop al 
vanaf dag drie rond als een kreeft), want jawel hoor: het is weer die tijd van 
het jaar! De lucht ruikt naar zonnekloppers en sandalen, en dat betekent 
maar één ding... KAMP!  

 

Deze zomer trekken we met onze flipflops en beach vibes richting het 
zinderende zuiden van... Pelt! Jawel, het enige dorp waar de zee nergens te 
bespeuren valt, maar tien dagen lang nemen we dit stukje wildernis over om 
er een strandgevoel van jewelste op te roepen.  

 

Wat staat er alvast op de planning? Niet alleen het kamp eens goed op stelten 
te zetten, maar ook onze oerkrachten te testen tijdens een epische 
driedaagse wandeltocht. Die wordt zoals altijd een instant classic: wandelen, 
zweten, verdwalen (expres natuurlijk), en af en toe doen alsof we exact 
weten waar we zijn. Maar geen stress — Merel heeft een kaart, Marte heeft 
snacks, Tuur heeft een fluitje, en Tjen... die is er ook gewoon bij. Bereid je dus 
al maar voor op avonturen, zand in je schoenen en een dosis energie die zelfs 
de zon jaloers maakt! Zon, plezier en zotte streken gegarandeerd — zie ons 
daar maar eens niet op voorbereid zijn.  

 

Wij kijken er alvast keihard naar uit!  

 

Groetjes van jullie strandwachters in spe,  

 

Merel, Marte, Tuur en Tjen 

 

 
 



Jonghernieuwers 
 

 
Zet je zonnebril op, smeer je in tot je glanst als een frituursnack en laat de 
vakantie-vibes maar komen! Dit is niet zomaar een kamp, dit is hét 
“Epische Jhn Strandvakantie Kamp” waar je bruiner terugkomt dan je 
ouders goedvinden. 
 
 Wat je kunt verwachten? Zand, echt véél zand, op plekken waar je geen 
zand wilt. Zon, tot je neusharen verbranden. Zee, nat, zout en soms met 
kwallen en een heleboel chaos, vriendschap en lol waar je volgend jaar 
nog steeds om moet lachen en als laatste, knotsgekke zandkastelen 
bouwen voor gevorderden.  
 

Meenemen? Zonnecréme factor 1000 (voor Pepijn), slippers (die je tóch 
verliest), een handdoek (die niemand ooit herkent als de jouwe) en je 
beste humeur. Geen zorgen als je dat laatste vergeet – wij hebben reserve!  
 
It’s time to go beach mode. 

 



Hernieuwers 
 

Beste strandgangers en zonnegenieters,  
 
Aangezien het dit jaar zo’n ongelofelijk goed weer is gaan we genieten van een 
mooie strandvakantie van 10 dagen in Pelt!  
 
Deze 10 dagen zullen natuurlijk volledig ingedeeld zijn om te vakantie op en top 
te maken: een beetje zonnen, wat zwemmen in de zee, zandkastelen bouwen en 
genoeg hydratatie voor het warme weer. Trek dus zeker je beste strandoutfit 
aan, zet een zonnebril op je neus en smeer je maar goed in om te genieten van de 
beste strandvakantie ooit!  
 
Omdat het strand dit jaar zo dicht bij huis is hebben we besloten om met de fiets 
richting onze eindbestemming te gaan. Bereid je dus maar goed voor en train die 
beentjes al maar! (Meer info over vertrek en andere belangrijke punten komt 
nog in de Whatsapp-groep)  
 
Aangezien jullie allemaal dit jaar ook zoals ons echte redders zullen worden zit 
na deze 10 dagen de vakantie er nog niet op voor jullie! Jullie zullen namelijk 
hierna nog 3 dagen extra blijven om samen met de ervaren redders het strand 
een beetje op te ruimen en nog even te genieten van het zonnetje! (Ook hiervoor 
nog info in de Whatsapp-groep)  
 
Schrijf je dus zo snel mogelijk in, smeer je in, en geniet mee van de zomerse 
gezelligheid!  
 
Zeer warme groetjes,  
 
Jullie favoriete redders  
 
Finn (0479019866)  
Daan (0496395175)  
Ann-Sofie (0497226847)  
Ruben (0468264559)   



Wat neem ik mee? 
o UNIFORM 
o veldbed 
o slaapzak 
o kussen + knuffel 
o pyjama 
o zaklamp 
o muggenstick 
o regenjas 
o voldoende kledij (voor warm en koud weer) 
o kleren die vuil mogen worden 
o ondergoed en kousen 
o dikke trui 
o schoenen, stapschoenen,… 
o  laarzen  
o zwemkledij 
o toiletgerief: tandenborstel, tandpasta, shampoo, douchegel, 

borstel 
o drinkbus 
o handdoeken en washandjes 
o linnenzak (voor vuile was) 
o Materiaal om kaartjes te schrijven (postzegels en 

kaartjes kunnen op kamp gekocht worden , 
postzegels kosten 2 euro en een kaartje 50 cent) 

o Een pot choco of confituur 
o twee keukenhanddoeken (die u misschien niet meer terug ziet) 
o verkleedkledij 

 

 

Voor twee- of drie-daagse: 
o trekkersrugzak (voor Leeuwkes ook een  rugzakje) 
o matje 
o gamel  
o bestek 

o drinkbus 

 
 

Wat nemen we niet mee: 
o elektronica: GSM, iPod of MP3-toestanden, Nintendo en 

aanverwanten,… 
o snoep 

o huisdieren en andere vormen van leven die geen lid zijn van de 

KSA 



 



Survivaltraining 
Jij bent al klaar voor vertrek na het lezen van de Braggel? En plots blijkt het dan nog 
geen tijd voor vertrek? Geen paniek, dat kennen we! En daarom hebben we voor jouw 
deze speciale voorbereiding voorzien… Zoek de 6 verschillen. Veel succes en tot 
binnenkort! 

 



 

 
 

Strandvakantie woordzoeker 





Jenever 

 
 

KSA Aarschot presenteert 

 

 

 

kraam 
Op 15 augustus 2025 (met de Sint- 
Rochusverlichting) hebben wij een 

jeneverkraam waar jullie allen van harte 
welkom zijn! We bieden buiten jenever ook 

andere dranken en heerlijke hamburgers aan. 
Het gezelligste kraam van Aarschot vind je op 

het Schaluin ter hoogte van het Sint- 
Jozefscollege. 
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